
 

 
 

 

Nieuwsbrief 1-8 maart 2025 

 

 
 
 

Kerkdiensten 

Zondag 2 maart 9.30 uur ds. Peter Wattèl, Oegstgeest.  
Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Egypte 2. Kerk 

 
Komende diensten 
Zondag 9 maart 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Eerste zondag 40-dagentijd 

Zondag 16 maart 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden. Tweede zondag 40-dagentijd 
 

Van de diaconie/ZWO 
 
       

    
  

 
 
Egypte – Huiselijk geweld 

bestrijden  
Seksueel en gender gerelateerd 
geweld in de huiselijke kring was al 

een groot probleem in Egypte, 
maar door de toenemende armoede 

neemt het alleen maar toe. De 
Presbyteriaanse Kerk van Egypte 
wil bijdragen aan een veiligere en 

vredige samenleving en daarmee 
Gods liefde voor mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders 

van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden 
verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen 
geweld en misbruik.   

Geef in de collecte en steun via het programma Zending van Kerk in Actie het 
werk van de kerk in Egypte en andere zendingsprojecten wereldwijd of doneer online. 

Hartelijk dank voor je gift.   
Meer lezen? kerkinactie.nl/gezinnenegypte  

De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron 

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.kerkinactie.nl/gezinnenegypte
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Biddag voor Gewas en Arbeid 
De diaconie nodigt u uit om op 
woensdag 12 maart de viering 

van de Biddag voor Gewas en 
Arbeid bij te wonen.  

We hebben een goede traditie 
om biddag en dankdag te 
vieren in de kerk. We beginnen 

met de maaltijd rond 18 uur. 
We nuttigen bij de bidstond 

een eenvoudige maaltijd, 
omlijst met gebed en gedicht, 
en sluiten dit deel om 19 uur 

af met een lezing en 
dankgebed.  

Deuren open vanaf 17.45 uur. U kunt zich op 2 en 9 maart inschrijven voor de maaltijd 
in de kerk.  
Na een korte pauze met koffie en thee gaan we rond half 8 de film ‘The Biggest Little 

Farm’ zien. Filmmaker John en zijn vrouw Molly verruilen in 2011 de grote stad voor 
het platteland. In deze 

hartverwarmende documentaire 
volgen we het koppel terwijl ze 
een stuk dor land ombouwen tot 

een unieke boerderij met een 
zelfregulerend ecosysteem. Rond 

21.30 uur is de film afgelopen, 
en daarmee ook het programma. 
U kunt ervoor kiezen om alleen 

naar de maaltijd of alleen naar 
de film te komen, of allebei. 

Iedereen is van harte welkom!  
Neem bijvoorbeeld een 
introducee mee naar de film!  

 

Op weg naar Pasen met de Viering van Aswoensdag 5 maart a.s. 
Op weg naar Pasen willen wij de vastentijd ingaan met de oecumenische viering van 

Aswoensdag op woensdag 5 maart a.s. in de St. Andreaskerk in Kwintsheul, aanvang 
19.00 uur. 

In deze viering gaan voor Ank van Lier en Jan Zonneveld. De vastentijd is een periode 
van inkeer, bezinning en solidariteit met anderen. Stilstaan bij je eigen gedachten, je 
leven met en voor je medemens en de hoop op een nieuw begin naar Pasen.  Zijn we 

er voor elkaar? Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. 
Vasten betekent: even minderen voor een ander.”   Wees welkom! 

 

 

 

 
 

 

Ontmoeten 

De Bijbel: Inspiratie!? 
De Bijbel is al eeuwenlang een boek dat overal gelezen wordt. Over de hele wereld is 

de Bijbel een bron van inspiratie, echter ook van grote meningsverschillen. Er zijn niet 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


voor niets zoveel verschillende geloofsrichtingen die elk voor zich pretenderen het 
juiste geloof te hebben. 
Wat maakt de Bijbel nu zo boeiend dat dit boek al eeuwenlang richting geeft aan onze 

maatschappij en ons leven? 
Met onze jaarlijkse ontmoetingen willen wij praten over de Bijbel. 

Is de Bijbel een inspiratiebron? 
Is de Bijbel verankerd in je leven? 
Maakt de Bijbel dat je maatschappelijk betrokken bent? Zo ja, op wat voor manier? 

Graag willen wij u/jullie weer ontmoeten om hierover van gedachten te wisselen: 
 

Dinsdag 25 maart van 18.00-21.00 uur bij Ed van der Schoor en Coralien van der Ploeg 
met een maaltijd. 
Woensdag 26 maart van 15.30-18.00 uur in de  kerk met een broodmaaltijd. 

Donderdag 27 maart van 18.00-21.00 uur bij Ria en Henk Jongerius met een maaltijd. 
Woensdag 2 april van 18.00-21.00 uur bij Ria en Henk Jongerius met een maaltijd. 

 
Wij heten u/jullie van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten 
Graag wel aanmelden in verband met de catering.  

In de hal van de  kerk ligt een intekenlijst of meld je aan bij een van de 
bovengenoemde personen. 

 
Terugblik op het afscheid van ds. Marjan Zebregs 
Voor deze afscheidsdienst op zondag 23 februari had Marjan gekozen voor het thema 

‘Onze Lichtbron’. Adri van der Wal las over de regenboog, consulente ds. Christi 
Bartelink las over Jezus bij de Jakobsbron, waar Hij een vrouw uit Samaria ontmoette. 

In de preek bracht Marjan beelden van hoop: de regenboog, God als schepper en God 
als herschepper, de bron, water, levend water, omkering en vernieuwing. Het zijn 
beelden waarmee we als gemeenschap en als individu aan de slag kunnen. 

Marjan eindigde met: “Tot slot lieve mensen, onze Lichtbron schijnt altijd. Er is hoop, 
hoop als we het teken zien van het eeuwigdurende verbond van God en mensen. Hoop, 

omdat we deel zijn van Gods schepping en herschepping. Hoop, in onze zorg voor de 
schepping van God. Hoop, omdat Jezus ons heeft voorgeleefd en dat dat overgedragen 
is hoe God wil dat we leven. Hoop, in elke ontmoeting in en buiten onze bubbel. Hoop, 

omdat God zijn Heilige Geest over ons gestort heeft. Hoop, want God laat het werk dat 
zijn hand begon niet los, wat er ook gebeurt. Amen”  

We zongen liederen over Licht en we luisterden naar solozang van Gelske van der Duin. 
Netty Blansjaar begeleidde op orgel de gemeentezang en de solozang. 

Ds. Jan Henzen verzorgde het onderdeel ‘Afscheid van een predikant’. 
Na de dienst sprak Jan Henzen Marjan toe. Hij blikte terug op de komst van Marjan in 
coronatijd en hoe hij mocht ervaren hoe diep hun collegiale en persoonlijke vriendschap 

uiteindelijk groeide. 
Namens de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen verhaalde Elleke van der Knaap 

van de geschiedenis van de BOV en het contact met Marjan. Zij overhandigde een 
tafelkleed met “teksten van inspiratie”. 
Namens de diaconie bedankte Peter de Jongh Marjan en overhandigde een ingelijste 

pentekening van ons kerkgebouw. 
Na een dankwoord van de voorzitter van de kerkenraad schonk  Marjan de kerk een 

regenboogvlag met het woord “vrede”. Na het zingen van ‘Vervuld van uw zegen’ was 
er koffie en gebak en namen de aanwezigen persoonlijk afscheid van Marjan en Rolf.  
Peter van ‘t Wout 

 

 
Heel hartelijk bedankt 
Lieve mensen, 

Ook in deze nieuwsbrief wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het mooie afscheid, 
dat jullie Rolf en mij afgelopen zondag gegeven hebben.  

De organisatie was prima doordacht, de gesproken woorden waren raak en de 
getoonde beelden waren veelzeggend. 

De ontvangen bloemen staan in al hun pracht in onze huiskamer.  



De artistieke afbeelding van De Lichtbron heeft daar een voorlopige plaats gekregen, 
omdat mijn werkkamer nog niet op orde is.  
Ik heb daadwerkelijk met vreugde mogen dienen als predikant van De Lichtbron. Ook 

in mijn emeritaat blijf ik mij verbonden weten met deze mooie gemeente van Christus.  
Omdat de afscheidsdienst in het teken stond van Licht, deel ik hier graag het gebed 

‘Vader, geef mij’ van Jaap Zijlstra. 
 
Vader, geef mij 

licht in mijn handen om uit te delen, 
licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, 

licht in mijn oren om Uw stem te vernemen, 
licht op mijn tong om een vuur te ontsteken, 
licht in mijn hartstocht om liefde te zijn, 

licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders om vrede te dragen, 

licht op mijn hoofd om een teken te zijn, 
licht in mijn lied om Uw goedheid te eren, 
licht in mijn tranen om mensen te troosten,  

licht in mijn hart om een licht te zijn.  
 

Ook namens Rolf, wens ik u en jullie: ‘Vrede en alle goeds!’ 
Marjan Zebregs    
 

 

Gedicht 

Weer heel 

Ik heb het leven niet bespied, 
niet tegen het licht gehouden, 

ik danste wat en zong een lied 
en als ik m’n handen vouwde 

werd wat gebroken was weer heel 
en ik kon weer liedjes schrijven. 
Ik bad dan: Heer, ik weet niet veel 

maar laat ’t maar zo blijven. 
Toon Hermans 

 
 
 

 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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